
WIE ZIJN DE BEWONERS VAN VLV?

IEDER MENS IS UNIEK. 
DAT GELDT OOK VOOR DE BEWONERS VAN VLV. 

OM EEN REALISTISCH BEELD TE GEVEN VAN WELKE MENSEN ER WEL OF JUIST
NIET BIJ DE VLV KOMEN WONEN, DEZE TWEE VERHALEN.

GEBASEERD OP BESTAANDE DOSSIERS EN GESPREKKEN MET BEWONERS,
NAMEN EN FOTO'S ZIJN GEFINGEERD 



HANS, 42
''LEKKER RUST, DAT WIL IK.''

Hans, een man van begin 40, draagt de labels van autisme
en een milde verstandelijke beperking. Hij heeft jarenlang
rondgezworven, van hostel naar opvang en weer terug. Maar
afgelopen zomer, toen hij woonde in 't Tij, ging het mis. Het
leven in een groep zorgde voor te veel prikkels en leidde tot
agressie tegen medebewoners.

Op dit moment ontvangt Hans behandeling van Reinier van
Arkel en wordt door MO Den Bosch ondersteund bij het
wonen. Hans verlangt naar een eigen plek waar hij zichzelf
kan zijn, zonder de overprikkeling. Het is voor hem een
uitdaging om voor zichzelf en zijn woning te zorgen, maar
de Voorziening Langdurig Verblijf biedt de hulp die hij nodig
heeft.



BO, 58
"Bo, eind 50 jaar, worstelt met een licht verstandelijke beperking, depressie en
diepgaande trauma's, en zijn leven is getekend door ernstig alcoholmisbruik en
drugsverslaving. Zijn jeugdjaren werden gekenmerkt door het verlies van zijn
moeder op achtjarige leeftijd en een lange periode in jeugdinstellingen. Deze
ervaringen leidden tot hechtingsproblemen en diepgeworteld wantrouwen jegens
anderen. Als volwassene raakte Bo verstrikt in een destructieve cyclus van
drugsverslaving en gevangenisstraffen. Na zijn scheiding raakte hij dakloos, waarbij
de hostels en groepsopvang overweldigend voor hem waren, en hij de straat
verkoos boven deze omgeving.
Vanaf begin 2023 heeft Bo zijn toevlucht gezocht tot de dag- en nachtopvang van
MO Den Bosch. Hier is voorzichtig gewerkt aan het herstel van zijn vertrouwen in de
hulpverlening. Opmerkelijk genoeg heeft B inmiddels zijn drankgebruik weten te
verminderen van 24 halve liters bier per dag tot 6-8 halve liters. Hij gebruikt nog
steeds cannabis, maar is gestopt met harddrugs.

Het vooruitzicht op een plek binnen VLV geeft Bo hoop en fungeert als 'een reden om het nog
even vol te houden op de opvang', zoals hij het zelf verwoordt. Desondanks was de constante
hectiek op de opvang uiteindelijk te veel voor hem, waardoor een tijdelijke oplossing werd
gevonden in een goedkope B&B. Opmerkelijk genoeg heeft deze stap Bo positief beïnvloed: hij is
nu vrolijker, kalm en optimistischer. Bo besteedt veel tijd aan slapen en het verwerken van zijn
verleden, en begint langzaam afstand te nemen van de overlevingsmodus waarin hij zo lang heeft
verkeerd. Hij durft zelfs na te denken over zijn toekomst, met als ultieme doel het herstel van het
contact met zijn minderjarige kind.


